
Stichting HVC helpt vervolgde christenen.

Bijbelstudie
“Eerder in de hemel”



“Ik ben dan alleen maar eerder in de hemel,
 bij de Heere Jezus”

Het is opmerkelijk dat veel vervolgde christenen hoopvol zijn. Dat zou je misschien niet verwachten. 
Ondanks vervolging, minachting, gevangenschap en lijden. In mijn ontmoeting met een Noord-
Koreaanse voorganger, een aantal maanden geleden, werd ik geraakt door de hoop die doorklonk in 
wat hij mij vertelde. Het sprak mij aan. Wat maak ik me soms druk over zoveel dingen die absoluut geen 
eeuwigheidswaarde hebben. “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, 
waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods” (Kolossenzen 3:1).

Deze dominee was in ons land, op uitnodiging van HVC, om te vertellen over de situatie voor christenen 
in Noord-Korea. Door Gods genade kon hij verder kijken dan de ellendige situatie in zijn vaderland. Zoals 
we ook van de Heere Jezus lezen dat Hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht voor de vreugde 
die Hem was voorgesteld (Hebreeën 12:2). 

Deze predikant, die via een wonderlijke weg uit Noord-Korea in Zuid-Korea terechtkwam en daar nu 
samen met enkele andere predikanten een grote gemeente mag leiden, vertelde dat Noord-Koreaanse 
christenen hoopvol uitzien naar de dag dat de grenzen van Noord-Korea opengaan en de Noord-
Koreaanse christenen de wereld in zullen gaan om er het Evangelie te brengen, met name in gesloten 
moslimlanden. “Ze geloven zeker dat het gaat gebeuren. Zij weten wat het betekent om te worden 
vervolgd, zij bereiden zich voor om juist naar die landen te gaan waar vervolging plaatsvindt. Ze willen 
getuigen van hun Heere en Heiland” (Handelingen 1:8).

Ook uit het getuigenis van een andere dominee die ik mocht ontmoeten, uit Nigeria, klonk duidelijk hoop 
door. Hoop door het geloof in de Heere Jezus Christus, het enige vaste fundament van de hoop. De hoop 
“…die wij hebben als een anker der ziel, dat zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, 
waar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus” (Hebreeën 6:19 en 20).

Deze dominee was enkele weken in ons land, om te vertellen over de situatie van de christenen in 
Nigeria. In grote delen van dat land zijn christenen hun leven niet zeker. Er worden aanslagen gepleegd 
op hun huizen, hun levens en hun kerken. Als je daar op zondag naar de kerk gaat, kan dat het einde van 
je leven betekenen. 

Stelt u zich dit eens voor.  Zou u aanstaande zondag naar de kerk gaan, als je weet dat je opgepakt kan 
worden, of misschien wel doodgeschoten? Of denk je: Ik blijf wel thuis, ik kijk of luister wel via internet 
mee. Kun je het Paulus nazeggen: “Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, 
opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst, welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, 
om te betuigen het Evangelie der genade Gods” (Handelingen 20:24).

Deze Nigeriaanse predikant vertelde over een kerkdienst, waar gewapende terroristen van Boko Haram 
binnendrongen en begonnen te schieten. Enkele tientallen kerkgangers werden gedood. Wat een 
verdriet, wat een pijn, bij de nabestaanden. 
Hij was ontroerd toen hij erover vertelde. Eén van zijn gemeenteleden die de aanslag had overleefd, had 
een verbrijzelde kaak door een raak geweerschot. Artsen wisten niet of herstel nog wel mogelijk was. De 
gemeente ging in gebed en er gebeurde een groot wonder. Zijn kaak werd genezen.

Op de vraag waarom hij weer terug wilde gaan van het veilige Nederland naar het voor christenen 
gevaarlijke gebied in Nigeria waar zijn kerk was, antwoordde hij: “Ik moet bij mijn gemeente zijn, om met 
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hen te lijden en te strijden in de gebeden. Ik wil niet vluchten voor de gevaren. Door Gods genade kunnen 
we ons in Hem verheugen, over Zijn liefde, Zijn goedheid voor ons. We hebben hoop voor de toekomst, 
zoals Kolossenzen 3:3 het zegt: “Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God”.” 

Hij voegde er nog iets aan toe: “Weet je wie er echt ellendig aan toe zijn? Dat zijn de terroristen die de 
christenen vervolgen en willen doden. Het is ons gebed, ons verlangen dat ook zij tot bekering komen, 
anders gaan ze voor eeuwig verloren in de hel. Dat is pas verschrikkelijk. En door Gods genade zijn 
sommigen van hen al tot geloof in de Heere Jezus gekomen.”

De laatste woorden van deze predikant ben ik nooit vergeten. “Is het nu echt zo erg als ik zou worden 
doodgeschoten? Mijn hoop is immers in Christus. Ja, het zal een groot verdriet voor mijn vrouw en mijn 
kinderen, maar ik ben dan alleen maar eerder in de hemel bij Hem. Wat kan er heerlijker zijn?” 

Ook de toekomstige wederkomst van de Heere Jezus is een bron van hoop voor veel vervolgde 
christenen. Ik heb het verschillende van hen horen zeggen, nadat zij door Gods genade vrij waren 
gekomen, dat ze tijdens hun gevangenschap en tijdens de martelingen hoop hielden door uit te zien naar 
Zijn wederkomst. Niet allereerst omdat dan de vervolging en het lijden voorbij zou zijn – dat ook – maar 
omdat ze dan voor altijd bij de Heere Jezus mogen zijn, bij Hem Die ze zo liefhebben, omdat Hij hen eerst 
heeft liefgehad. 

Ze vertellen het ons:  De vervolging van christenen is een van de tekenen die ons erop wijzen dat de 
wederkomst dichterbij komt, Mattheus 24:9-13:
9. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en u doden, en gij zult gehaat worden door alle volken om 
Mijns Naams wil.
10. En dan zullen er velen geërgerd worden en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
11. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden.
12. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
13. Maar wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden.

In tal van landen is deze situatie werkelijkheid. De satan spant zich in tot het uiterste om Gods volk op 
aarde te dwarsbomen en zo mogelijk te vernietigen, zoals 1 Petrus 5:8 aangeeft: “Weest nuchter, en 
waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen 
verslinden.”
Hij is het ook die achter al die religies en ideologieën zit die zich tegen de christenen keren. Hij is 
verantwoordelijk voor alle aanvallen op het christelijk geloof, sinds de zondeval in het paradijs. 

De satan kan God zelf niet aanraken, maar wel Zijn kinderen op aarde. En waar hij kan, doet hij dit. Maar 
het zal hem nooit lukken Gods Gemeente op aarde uit te roeien. “De poorten der hel zullen haar niet 
overweldigen” (Mattheus 16:18).
De Heere waakt over Zijn gemeente en houdt haar in stand. De aanvallen kunnen veel pijn doen, maar 
de satan bereikt het tegenovergestelde van wat zijn bedoeling is. Juist in landen waar gelovigen zwaar 
worden vervolgd, groeit Gods gemeente. 

Hun lijden is nog niet voorbij.  Wij weten niet hoelang het nog duurt voordat de Heere Jezus komt. Er 
zullen nog meer gelovigen gedood worden omwille van hun geloof in de Heere Jezus. We hoeven echter 
niet te vrezen, omdat Openbaring 4 laat zien dat er in de hemel een troon staat. Er zit iemand op de 
troon. Dat geeft hun vaste hoop voor de toekomst.
“…en ziet, er was een troon gezet in de hemel, en er zat Een op de troon. En Die daarop zat, was in het 
aanzien de steen jaspis en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen 
smaragd gelijk.” (Openbaring 4:2b en 3).
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De Heere regeert. Het loopt Hem waarachtig nooit uit handen, niet in het grote wereldgebeuren, en ook 
niet in ons eigen leven. Dat mag ons bemoedigen, hoop geven, troosten, dat is ook een grote troost voor 
vervolgde christenen.

En laten we maar eerlijk zijn:  zeker niet alle vervolgde christenen gaan juichend en vol hoop over deze 
aarde, onderweg naar Gods grote toekomst. Ook zij kennen hun worstelingen over de weg die de Heere 
met hen gaat. Ook zij kennen hun pijn, hun verdriet. Ook zij maken zich zorgen over de toekomst. Als ze 
één ding niet zouden willen, is het wel dat we hen verheffen tot een soort heiligen. 

O, bid voor hen, dat de Heere hen vast zal houden, hen zal dragen en voor hen zal zorgen. Hun vaste 
hoop ligt enkel in Christus, in Hem, Die het tegen hen en tegen ons zegt: “En ziet, Ik ben met u al de dagen 
tot de voleinding der wereld” (Mattheus 28:20). 

Eenmaal komt er gegarandeerd zeker een einde aan alle vervolgingen en het doden van gelovigen. 
Wanneer de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus, zal terugkeren naar deze aarde, op de wolken 
van de hemel, om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, 
het nieuwe Jeruzalem. Dan zal elk oog Hem zien. Wat een uitzicht! Is dit ook uw verlangen, uw hoop? 

Gespreksvragen

1. Wat kunnen wij leren van de geestelijke hoop van onze vervolgde broeders en 
zusters? Wat is hun geheim? Zie ook Kolossenzen 3:1-4. 

2. Zou u naar de kerk gaan als u zou weten dat u zou kunnen worden opgepakt of 
gedood? Kunt u instemmen met de woorden van die dominee uit Nigeria: “Als ik 
word doodgeschoten, ben ik alleen maar eerder in de hemel, bij de Heere Jezus.” 
Betrek ook Handelingen 20:24 bij de bespreking.

3. Hoe zou het komen dat in landen waar christenen worden vervolgd, de kerk in 
stand blijft of zelfs groeit, terwijl bij ons in het vrije Westen er zoveel geestelijke 
achteruitgang is? 

4. De toekomst is onzeker, wereldwijd, in ons eigen land, in onze kerk misschien of in 
ons eigen leven. Welke hoop heeft u voor de toekomst? En wat is de Bijbelse grond 
voor deze hoop?

Stichting HVC helpt vervolgde christenen | 4



De tijd dringt.
Help nu!

Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) is een 
bondgenoot van vervolgde christenen. Daarom 
verplaatst HVC zich steeds meer naar de frontlinie van 
christenvervolging. Want in deze brandhaarden maakt 
concrete hulp het grootste verschil. 

In Soedan vechten strijdende groepen om de macht. 
Midden in die chaos houden christenen stand. Nu er 
tijdelijk meer ruimte is, grijpen zij hun kans om het 
Evangelie te verspreiden. Maar de tijd is kort. Want zodra 
de strijd voorbij is, dreigt de onderdrukking terug te keren.

HVC staat naast hen in de strijd door:

 Landbouwprojecten - zodat christenen zelfvoorzienend worden
 Kleinschalige ondernemingen - voor blijvende zelfstandigheid
 Toerusting van christenen en voorgangers - om standvastig te blijven

Help hen voor de 
vervolging  weer opvlamt.

Scan een QR-code of ga naar:
  stichtinghvc.nl/frontlinie

Wist u dat...
Er ook gratis materialen beschikbaar zijn voor kinderen en jongeren?
Ga voor meer informatie naar    stichtinghvc.nl/verdiepen

Nieuw!

Eenmalig Maandelijks

http://stichtinghvc.nl/frontlinie
http://stichtinghvc.nl/verdiepen

